
 

 

Agenda 

 

Vrijdag 7 april en maandag 10 april 

Alle kinderen vrij - Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 

 

Maandag 24 april - vrijdag 5 mei 

Meivakantie 

 

Met de lente buiten in aantocht is ook een periode aangebroken waarin we de eerder 

geplante zaadjes zien ontkiemen. Een goed moment om met jullie stil te staan en te kijken 

wat er allemaal gebeurt op school. Het zomerfeestcomité, met zowel ouders en teamleden, is 

al volop in beweging - achter de schermen - met de organisatie van een Zomerfeest volgens 

de traditie van de Willemsparkschool,voor jong en oud. We zien verschillende initiatieven 

uit de grond komen waarbij de ouderparticipatie op de Willemspark in volle bloei is. Voor 

ouders van nieuwe leerlingen op school: sluit gezellig aan een laat de oudercommissie weten 

welke talenten je kunt inzetten voor de kinderen en onze school. 

 

Inmiddels zijn ook de eieren uit de broedmachine en zijn er acht eitjes uitgekomen. 

Dat vreugde en verdriet dicht bij elkaar liggen, hebben onze groep 5 kinderen ook gezien 



 

omdat helaas niet alle kuikentjes even sterk zijn en het redden. Ze zorgen echt met veel 

liefde en aandacht voor onze tijdelijke logeetjes. 

 

Paasontbijt 
Elk jaar vieren we met elkaar het Paasfeest. Alle kinderen mogen dan op school ontbijten met 

elkaar. Op de Willemsparkschool doen we dat dit jaar met het maken van een Paasmandje/-doos 
gevuld met lekker eten dat de kinderen zelf hebben gekozen op het lootje. De kinderen vulden 
namelijk een lootje in met daarop wat ze graag lusten. In de klas hebben ze die lootjes getrokken 

en voor hun klasgenoot maken ze vervolgens een mooi en gezellig mandje/doosje. Dit 
mandje/doosje mag mee naar school op de dag van het Paasontbijt. Hieronder wat voorbeelden 
van Paasmandjes of -doosjes van het afgelopen jaar. Laat de kinderen ook vooral fijn mee 

knutselen. Hoe leuk is het om een klasgenoot te verrassen? De lekkernijen eten we met elkaar aan 
tafel. Het drinken wordt verzorgd door school. Daarna zullen we weer verder gaan met de 



schooldag. Succes met de voorbereidingen en hartelijk dank alvast! 

De paascommissie 

 

 

Zomerfeest op 23 juni! 

Eindelijk kunnen we het grote, niet te missen Willemspark Zomerfeest weer organiseren! 

Op vrijdag 23 juni zijn alle kinderen, ouders en staf van 15.00 tot ca. 19.00 uur van harte 

welkom voor activiteiten, klasse-optredens, hapjes, drankjes en veel gezelligheid.  

Meer informatie én het verzoek voor hand- en spandiensten volgt, want het feest wordt 

traditioneel mogelijk gemaakt doordat velen een bijdrage leveren. Nu alvast de vraag: kun je 

de organisatie helpen met bv. het verzorgen van (een deel van) de catering, picknicktafels en 

-banken, springkussens, schmink-skills of de mogelijkheid om een creatieve of sportieve 

workshop te organiseren: meld je bij Annegreeth (alodder@hsvdenhaag.nl).  

Hartelijke groet van het organisatiecomité, 

Juf Marieke, juf Siglien, juf Esther en Annegreeth namens school & Maaike, Karen, Nydia 

en Lisa namens de ouders 

mailto:alodder@hsvdenhaag.nl


 

Feestelijk 

De school is nu nog helemaal in de paassfeer met de paastakken en de eieren op allerlei 

plekken. Rond de Kerst en ook met het Chinese Nieuwjaar was zichtbaar dat er allerlei 

feesten gevierd worden. Zijn er ouders die onze kinderen willen laten kennismaken 

misschien met het Suikerfeest aan het einde van de ramadan? Het zou leuk zijn om in onze 

vitrine door middel van teksten, foto's, versieringen en ander materiaal te laten zien wat de 

inhoud is van dit feest. Wellicht vieren jullie thuis, binnenkort of over een tijdje, een andere 

feestdag waar jullie onze kinderen wegwijs in willen maken? Geef de sfeer mee!  

 

Ziet dit er... 

...misschien bekend uit? Wordt dit gemist? De sieraden en het horloge liggen op het bureau 

in het kantoortje van de administratie. Welkom om op te halen. 

 



 

 

 


